
Jongens en meisjes, dames en heren. Toen ik hier in maart 2012 stond, 
was mevr. Zilverberg aanwezig, zij was een overlevende van de 
deportatie die hier in Zierikzee plaats heeft gevonden op 24 maart 1942.  
In de PZC van maart 1992 staat een interview met mevr. Zilverberg een 
indrukwekkend verhaal. Na Zaandam, Utrecht, Zandvoort en Delfzijl was 
het de beurt aan Zeeland om zoals de Duitsers dat toen noemde 
“gezuiverd te worden van de joden” De Joodse gemeenschap hier in 
Zierikzee bestond uit 26 mensen, ze mochten allemaal 1 koffertje 
meenemen bij hun vertrek, de rest moesten ze achterlaten thuis, zouden 
ze het ooit nog terug zien?  Via het Vrije, en de Touwbaan liepen zij naar 
het station, het ongewisse tegemoet zoals mevr. Zilverberg dat aangaf.  
Ze hadden hoop, hoop dat het wel mee zou vallen, de ouderen wisten 
wel beter.  Een indrukwekkend verhaal van iemand die het heeft 
overleeft, want van de 26 weggevoerde joden uit Zierikzee overleden er 
22 en kwamen dus nooit meer terug, hoe kon je in die tijd HOOP hebben 
gehad?  
 
Maar is het vandaag de dag anders? Als we kijken naar de vreselijke 
gebeurtenissen in Syrië, waar IS de meest gruwelijke daden verricht, 
Kun je dan zeggen ik heb HOOP? Of wat te denken aan de aanslag 
afgelopen week in Londen? Kunnen we dan nog HOOP hebben? 
 
Ik heb wel HOOP, hoop op een betere toekomst, Hoop op een 
samenleving waarin we laten zien, hoe verschillend we ook zijn, we in 
gezamenlijkheid en vooral in vrede kunnen leven, naast elkaar met 
elkaar en voor elkaar.  
 
Namens de gemeenteraad wil ik jullie bedanken voor deze 
indrukwekkende herdenking, elk jaar weer. Jongens en meisjes, laten we 
samen zeggen ik heb HOOP dat deze gebeurtenis die in 1942 heeft 
plaats gevonden, en helaas in delen van de wereld nog steeds plaats 
vinden, NOOIT meer zal gebeuren. Laten we in gezamenlijkheid deze 
herdenking dan ook jaarlijks blijven vasthouden, en ook via deze weg wil 
ik namens de gemeenteraad onze waardering uitspreken richting jullie, 
jullie school en jullie meesters en juffen voor de inzet van vandaag. En 
als ik dan om mijn heen kijkt…. Heb ik HOOP, HOOP voor een verdeeld 
land, en een verdeelde wereld. 
 


